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Met dank aan : 

Het redactieteam , personeel, bewoners, vrijwilligers en onze adverteerders voor hun bijdrage   

Martine—Peggy—Véronique—Sid 

VOORWOORD 

 

Lieve lezers, 

 

De zomer is weeral bijna voorbij. Hopelijk kunnen we nog genieten 
van een paar weken mooi weer ! Tijdens de voorbije vakantie-
maanden werden hier vele mooie uitstappen gedaan waar je leuke 
foto’s van terugvindt in deze uitgave. Ook aan feestjes geen gebrek! 
De dorpsdag, drie zomerbars, het optreden van Hello Schoten en nog 
vele andere activiteiten. Vandaar deze dikke Bode, hopelijk kan je nog 
wat nagenieten! Veel leesplezier!  

Het redactieteam. 
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AGENDA 

 

12/9 De burgemeester van Schilde komt 
brusselse wafels bakken om 14u 

3/10 BBQ voor de bewoners van het WZC 

4/10 BBQ voor de bewoners van de flatjes 

7/10 BBQ voor de vrijwilligers 

10/10 Neos voordracht door Prof. Tom 
Zwaenepoel om 19 u over het welzijn van 
onze bewoners 

19/10 Urbain trail loopt door St Lodewijk  

www.schilde.be/alle-activiteiten/schil-urban-
trail 

23/10  Mosselsouper  

4/11 Optreden van het koor UVJ 

14/12 Save the date voor de Kerstmarkt 

 



 4 

DORPSDAG 1 JUNI 

De dorpsdag van 2024 zit er weeral 

op en wij blikken terug op een hele 

geslaagde editie! De zon was helaas 

niet van de partij maar onze bewo-

ners straalden gelukkig wel. We heb-

ben genoten van lekker eten en drin-

ken, van goed gezelschap en de fijne 

sfeer op onze markt.  Dankjewel aan 

alle helpende handen om er samen 

een mooie dag van te maken!  



 5 



 6 

THEMAWEEK TERUG IN DE TIJD: week van 10/6 

HISTORISCHE MODESHOW 
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Gildedans 

Let’s go back in time!  

We gingen “Terug in de tijd” en organiseerden  allerlei leuke activiteiten binnen deze the-

maweek.  

We zijn de week gestart met een historische modeshow. Onze bewoners, vrijwilligers en 

personeelsleden straalden in de mooiste kostuums van de organisatie “De curieuze kat”. 

Deze unieke organisatie is opgericht door Catherine en Charlotte, moeder en dochter die 2 

passies delen; historische mode en werken met mensen. Onze kapel werd omgetoverd tot 

atelier en kleedruimte met modieuze silhouetten voor mannen en vrouwen van de Mid-

deleeuwen tot de jaren ’70. Onze cafetaria deed dienst als catwalk zodat de deelnemers 

per tijdsgeest hun prachtige kostuums konden tonen aan de toeschouwers. Dit gebeurde 

steeds op aangepaste muziek en met een woordje uitleg over de verschillende periodes. 

Het was een onvergetelijke ervaring! 

Op dinsdag werd er een (k)oude schotel gemaakt. 8 ijverige dames maakten voor 120 per-

sonen opgespoten eitjes en hesprolletjes met asperges. Op dinsdag- en vrijdagnamiddag 

hielden we in de kapel een presentatie over oude en verdwenen beroepen. Van de kolen-

boer tot de scharensliep, van de klompenmaker tot “de voddevent”…  Met allerlei foto’s, 

informatie en leuke weetjes werden we terug gekatapulteerd in de tijd. Hierdoor kwamen 

veel herinneringen en verhalen naar boven. Het was fijn om naar al die verhalen en anek-

dotes van onze bewoners te luisteren.  

Afsluiten deden we met een gildendans optreden. 6 koppels en een accordeonist zorgden 

voor een amusante namiddag vol dans en muziek.  

Wat hebben we genoten van al deze nostalgie!  
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In samenwerking met ijssalon Mama Calinka ter ere van 

het feest van St-Lodewijk.    werden alle bewoners, 

het personeel en vrijwilligers  getrakteerd op een       

verfrissende coupe aardbei,  dame blanche of advocaat 
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Hello Schoten in St Lodewijk  

Servische dansgroep 
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NAAR DE           

HEMEL  

HOEVE  

27 Juni maakten we met afdeling Lode-
wijk een uitstap naar Hemelhoeve. 

We kwamen om 12 u toe en aten eerst 
een lekkere menu, om daarna een   

wandeling te maken in het mooie park 
van Brasschaat. 

Het weer hadden we alvast mee, en  
iedereen heeft er enorm van genoten. 
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We hebben met de bewoners van Elisabeth 2 en 3 een mooie lentewandeling 

gemaakt. We hebben deze zonovergoten dag afgesloten met een lekker 

drankje op het terras. Dankjewel aan alle “duwende” handen. 
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Tijdens de 
zomer-
maanden 
trekken we 
er graag op 
uit met   
onze       
bewoners. Deze zomer gingen we naar het Vrieselhof in Oelegem. De bewoners van Elisabeth 
werden vergezeld door familie, vrijwilligers en collega’s. We trokken dus 2 keer met een grote 
bende richting Oelegem, waar we een mooie wandeling hebben gemaakt in het park. Afsluiten 
deden we met een lekker vieruurtje op het terras van de Remise. De bewoners konden kiezen 
tussen zoete versnaperingen zoals ijscoupes, pannenkoeken en wafels. Of ze konden kiezen 
voor iets hartig zoals verschillende soorten croques. De vele lachende gezichten op deze foto’s 
zijn een fijne herinnering aan de uitstap!  
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Een moeder, 

Die waakt over je zonder beding noch klacht; 

die voelt wat je voelde en wat je dacht. 

Een moeder 

heeft geen omstandige woorden nodig; 

ze weet wat je doormaakt, 

en maakt praten overbodig. 

Een moeder heeft aan één blik meer 

dan aan duizend verhalen; 

ze stapt met je mee 

en draagt je over bergen en door dalen. 

Een moeder  

Geeft je het gevoel altijd welkom te zijn,  

en deelt je momenten van vreugde en pijn. 

Als je zo een moeder hebt tijdens je leven,  

dan mag je God danken voor wat jou is gegeven; 

een geschenk van onschatbare waarde,  

dat je mag koesteren 

gedurende die korte tijd hier op aarde. 

Gedicht van Eva Geeraerts 

EEN GEDICHT VOOR MOEDERDAG 
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Prachtige belevingswandeling op 25 juni met onze bewoners 

van de serviceflats samen met mensen van de 4 wieken uit 

Schilde 



 19 



 20 

 
                        Wandelen in de buurt                                                    met afdeling Elisabeth
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Wandelen in de buurt                                                    met afdeling Elisabeth 



 22 

Wandelen in de buurt met                                      afd. Jozef en Lodewijk
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Wandelen in de buurt met                                      afd. Jozef en Lodewijk 
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Samen appelbeignets maken  

Samen verloren 

brood maken 
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Ontbijtbuffet  afd. Jozef 
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Karen werkt als zorgkundige op EL 2 en 3. Momenteel met tijdskrediet halftijds  maar 

anders steeds voltijds. 

Karen werkt hier al 21 jaar en startte in ons woonzorgcentrum als zorgkundige na haar 

opleiding in het Atheneum van Oostmalle waarna ze hier solliciteerde en meteen aan-

genomen werd. 

Ze werd geboren  op  9 juni 1984 in Turnhout maar woont al heel haar leven in       

Oostmalle. 

Daar leerde ze ook Joeri kennen in het uitgaansleven en ze zijn al 23 jaar samen. 

Sinds kort is het Karen Vangrinsven-Ooms aangezien ze huwde met Joeri Van Grinsven 

op 5 juli dit jaar. Joeri werkt in de staalbouw bij Stadsbader. 

Samen hebben ze 3 kinderen Angel, 15 jaar, Hope 5 jaar en Jaycen 3 jaar. Het gezin 

heeft daarnaast ook 2 naaktkatten ( Sphynx katten) Lilo en Stitch 

en een engelse bulldog 

Wilow. 

 

 

 

 

MEDEWERKER IN DE KIJKER: KAREN OOMS 
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De vragen voor Karen: 

Favoriet eten: biefstuk met frieten en een fris slaatje 

Mijn geld geef ik liefst uit aan: mijn kinderen 

Ik kom vroeg uit de veren om: 5u30 om te gaan werken 

De beste manier om het weekend te starten: wakker worden bij mooi weer  

Dit zou ik doen met een miljoen: ons huis verbouwen en geld aan de kinderen geven 

Dit wilde ik vroeger worden: zorgkundige, als sinds de leeftijd van 6 jaar! 

Dit doe ik niet graag: strijken 

Favoriete kleur: turquoise 

Met hem wil ik wel eens een avondje uit: Metejoor 

Aan dit optreden denk ik nog wel eens terug: de Dirty Daddies, een Nederlandse groep die 

allerlei soorten muziek speelt en optraden tijdens de Parkavonden in Oostmalle 

Ik ben meest trots op: mijn kinderen 

Mijn favoriet werkmoment is:  ’s morgens de mensen verzorgen en zorgen dat ze er netjes 

uitzien 

 

 

 

Met zo een uitgebreid gezin is er niet veel tijd voor hobby’s maar Karen maakt 1 keer per 

week tijd vrij om te gaan sporten in een sportclub onder begeleiding van een personal 

coach. Uit eten gaan is ook een leuke uitstap en de Boer van Zoersel is Karen’s favoriete 

restaurant. 

Voor een huwelijksreis is er nog geen concrete planning, dat komt er nog aan maar pas als 

er een goede oplossing is voor de kinderen, die dan een keertje niet mee op reis mogen.  

Dit jaar gaat het gezin samen nog naar Mallorca. Gran Canaria is Karen haar favoriete reis-

bestemming. 

Op de vraag wat Karen zo van haar werk doet houden vertelt ze meteen dat ze veel vriend-

schap van de mensen terugkrijgt voor wat ze doet. En als de mensen eens wat minder 

goed gezind zijn, dan heeft ze daar absoluut geen probleem mee. Ze kan zich inleven in wat 

de bewoner voelt en heeft er dan alle begrip voor!  
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ZOMERBARS 

28 JUNI 



 29 

26 

JULI 



 30 

De beste zomerbar van Schilde en omstreken, die kon je vinden in Sint-Lodewijk! Ook dit 

jaar werd ons terras 3 x omgetoverd tot een sfeervolle zomerbar! Met verfrissende cock-

tails zoals Apérol, alcoholvrije mojito en sangria. Als hapje kon je kiezen voor een lekkere 

hapjesplank, een portie kaas of salami. Onze inmiddels goede vriend Patrick liet met zijn 

saxofoon het hele terras meezingen met de mooiste nummers. Vanaf 17u serveerden we 

iets lekkers. Op eerste zomerbar in juni waren er kibbelingen met frietjes, in juli kon je 

smullen van een hamburger en in augustus stond er spaghetti op de menu! Wat een ge-

slaagde zomer, we kijken nu al uit naar de zomer van 2025! Santé & tot volgend jaar! 
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30  

augustus 
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Hilda en Jef Van Renterghem-Swartenbroeckx 

Ze zijn beiden 82 jaar en zijn in september 60 jaar getrouwd! Ze hebben 3 kinderen, 2 

dochters en een zoon en 4 kleinkinderen.  

Vroeger woonden ze op de Wijngemsteenweg en ze verhuisden 5 jaar geleden naar de flat-

jes (assistentiewoningen). Het was een keuze tussen nog veel werk doen aan hun huis of 

het verkopen en verhuizen. Ze kozen voor verhuizen naar de flatjes  en zijn nu overtuigd dat 

het de juiste beslissing was want ze wonen hier heel graag!  

Een bijzondere medebewoner is hun hondje, Bobke, een Shitzu die ze als een verwaarloos-

de pup van 2 maanden hebben  geadopteerd. Ze hadden altijd dieren thuis en aan de ver-

huis naar de flatjes was één voorwaarde gekoppeld. Bobke moest mee mogen en na wat 

overtuigingskracht en wat twijfel van sommige medebewoners, werd hij toegelaten en nu 

is hij zowat de ‘mascotte’ van de flatjes. 

Hilda werkte vroeger voor een dokter en één van haar taken was ook zijn hond uitlaten. Zo 

BEWONERS IN DE KIJKER 
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kwam ze Jef regelmatig tegen op die wandelingen en van ‘t één kwam ’t ander. 

Jef werkte vroeger bij de dienst openbare werken van de Vlaamse Gemeenschap. Nu is hij 

hier vrijwilliger en helpt mee met het tuinonderhoud en klusjes aan het dierenverblijf. 

Woensdag en zondag helpt hij met de verzorging van de alpaca’s en hij gaat samen met Kim 

met hen wandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeger gingen ze op reis naar Wenduine, Tenerife, Gran Canaria, Frankrijk en Oostenrijk. Nu 

hebben ze geen zin meer in reizen. Hilda en Jef blijven liever thuis, kijken graag TV of gaan 

iets drinken, ook koken zelf nog hun eigen potje. 

Jef was vroeger lid van een fietsclub en van de wandelclub De Bosgeuzen ( het kleine huisje 

voorbij St Lodewijk ). Nu wordt er niet meer zo veel gewandeld ….Jef is onlangs 6 kg verma-

gerd en hij voelt zich daar veel beter bij, hij mag wel niet meer zo veel snoepen… 

Hilda is nu volledig hersteld van haar overbruggingen die ze 2 jaar geleden kreeg. Het was 

toen zeker een voordeel in de flatjes te wonen. Jef had mensen om zich heen en Hilda kon 

door de hulp in de flatjes thuis  revalideren! 

De verhuis naar de flatjes zorgde voor de start van een nieuw deel van hun leven samen met 

Bobke , nieuwe mensen om hen heen en nieuw werk als vrijwilliger !  
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DOMINO 

LEESHOEK   

IN DE  

CAFETARIA 

GEZELLIG IN 

DE TUIN 
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Als onze bewoners niet op de kermis geraken dan komt de kermis naar ons! We werden     

getrakteerd op lekkere smoutebollen van “ Nie Warm Nie Wille”. Dankjewel aan een hart 

voor wezel - het dorpscomité voor deze smakelijke traktatie  
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Jezelf op TV zien?  De broadcast van St Lodewijk. 

Je hebt het misschien al gezien...in de gemeenschappelijke ruimtes kan je op tv foto’s zien  

van de voorbije activiteiten en de agenda van de geplande gezamelijke activiteiten. 

Deze worden regelmatig vernieuwd en zo kan je met je bezoek kijken naar wat we samen 

deden. Maar wist je dat je dit ook kan op je eigen tv? * 

Er is een kanaal met de naam “Service 90” dat je meestal terugvindt onder het nr 90 op je 

tv. Vind je het niet, vraag even hulp aan de medewerkers van het woon-leef team of kom 

kijken in de cafetaria. 

 

* Sommige oudere tv’s ondersteunen dit programma niet. 
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Jarige Amme viert 102 jaar ! 

Onze Amme is 102 jaar geworden en dat werd natuurlijk stevig 

gevierd! Amme kreeg felicitaties van de burgemeester en onze 

directeur. De bewoners van Elisabeth 2 en 3 en haar familie 

hebben genoten van een heerlijke taart en een tasje koffie. En 

wie jarig is, die trakteert! Amme en haar familie nodigden na-

dien iedereen uit om te komen klinken op haar verjaardag met 

een glaasje cava of fruitsap. Om het extra feestelijk te maken 

zorgde Patrick met zijn saxofoon voor fijne meezingers. Wat 

een bijzondere dag! Santé op jouw gezondheid lieve     Amme. 
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TERRASJESWEER 

Op een zonovergoten namiddag in juli hebben we de bewoners van EL 0-1 samengebracht 

op het terras van ’t Binnenhof. Ze werden verwend met een verfrissende ijskoffie en ver-

koelende voetbadjes met lavendel. Door de boxen klonken bekende meezingers. Er werd 

gezellig gekeuveld en er werd zelfs een dansje geplaceerd ! 
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Vrijwilligers in de kijker: Yvette en René Arnouts-Pettens   

Yvette en René wonen in Schoten en komen hier één dag per week de alpaca’s verzorgen.  

Stan ( de rosse ), Tuur ( de witte) en Basil ( de beige vacht) worden door hen goed gesoigneerd. 

Ze krijgen vers eten en drinken, de stallen worden uitgekuist en ze worden in de tuin gezet waar 

ze nog vers gras kunnen grazen. Ook met de alpaca’s wandelen doen ze graag. Knuffelen en zich 

laten borstelen hebben ze niet graag, tot spijt van Yvette. Je ziet wel borstels tegen de stal han-

gen, daar kunnen de alpaca’s zich tegen aanwrijven als ze ‘geborsteld’ willen worden. 

Vroeger verbleef de mama van Yvette hier, nadien kwam zij voor de dieren zorgen, eerst alleen 

en daarna met René. Ze waren er van het begin bij, toen ze hoorden dat er alpaca’s in ons 

woonzorgcentrum kwamen wonen, stelden ze zich meteen kandidaat en volgden de informatie-

vergaderingen over hoe deze dieren te verzorgen. Ondertussen doen ze dit al 3 jaar, het hele 

jaar door. 

Naast de alpaca’s zijn er nog 12 eenden en konijnen die ook propere badjes en eten nodig heb-

ben en waar ze vers gras voor plukken in de tuin. 

Yvette en René zijn altijd al dierenvrienden geweest. Ze hadden 14 jaar lang een hond, een heel 

lieve stafford terriër en hebben steeds katten gehouden. Hun oudste kat, die 22 jaar werd, mis-

sen ze nog steeds. Nu ze geen huisdieren meer hebben willen ze meer op reis gaan. 

Yvette en René leerden elkaar kennen door in dezelfde buurt te wonen in Mortsel. Yvette haar 

vader had een schoenmakerszaak en aan de overkant woonde René, ze gingen samen uit. 

Yvette haar ouders hadden paarden en zo gingen ze samen naar de manege en al snel werd het 

meer tussen die twee en ze huwden in 1977. Ze kochten in 1981 hun huis en verhuisden naar 

Schoten. 
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Ze hebben een dochter Wendy, 45 jaar die in 

het OCMW in Schoten werkt. Wendy heeft 2 zo-

nen Yonah en Kyan, een eeneiige tweeling van 

11 jaar, waar Yvette en René ook mee voor de 

opvang zorgen. Ook voor de 2 oudste kinderen 

van Wendy, Tiësto en Kimi, zorgden ze mee. Zij 

zijn nu 22 en 19 jaar. Ook hun zoon Michael, die 

samen met zijn vrouw frituur 2170 MxM in 

Merksem uitbaat, heeft een zoontje van 5 jaar, Seth en een dochter Fébe van 12 jaar. 

René en Yvette hebben beiden lang voor OPEL/GM gewerkt in Antwerpen. In verschillende 

shiften, met vroege en late, zodat er steeds iemand thuis was voor de kinderen. René heeft 

dit 35 jaar gedaan maar Yvette heeft toch voor een andere loopbaan gekozen. Ze heeft als 

verkoopster in de beenhouwerij gewerkt en in de horeca in de dag gewerkt onder andere 

in de Koh I Noor, een gekende taverne aan de Ruggeveldlaan in Deurne, en in ’t Rommel-

potje in Schoten. 

Nu genieten ze van hun pensioen, gaan graag wandelen en fietsen en zorgen voor de klein-

kinderen waar ze vaak uitstappen mee doen. Uitrusten doet René in zijn mancave door pla-

ten te beluisteren. Pop, Soul, Motown, Pink Floyd, George Michael en Michael Jackson be-

horen tot zijn favorieten. Yvette doet aan stoelyoga. Samen gaan ze graag uit eten, hun fa-

voriete restaurant is de Calesberg in Schoten. 

Ze gaan nu ook genieten van reizen. Vroeger reisden ze de Westkust van Amerika af met 

een camper, via California en San Francisco. En een tweede keer met een huurauto met be-

zoeken aan Las Vegas, Dead Valley, en hebben ze met de helikopter samen met de kin-

deren de Grand Canyon overvlogen.  De volgende reizen mogen wat minder lang vliegen 

zijn dus gaan ze naar Alicante. Griekenland en Kroatië staan ook nog op de planning. 

Yvette’s zus verblijft vaak in Pal Mar op Tenerife en daar gaan de 3 zussen samen op reis. 

Nog veel reisplezier in het vooruitzicht dus waar ze samen van kunnen genieten! 
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MAAK SAMEN EEN RITJE MET DE DUOFIETS  

Zonder twijfel heb je deze fiets al wel eens zien staan aan het onthaal of op het 

terras. Wat deze ‘duo-fiets’ zo bijzonder maakt is dat je kan genieten van een 

fietstocht waarbij je met twee personen naast elkaar zit. Je kan het haast verge-

lijken met een spiksplinternieuwe versie van een moderne go-kart. Omdat het 

trappen elektrisch ondersteund wordt, vraagt het fietsen weinig energie. Een 

minimale inspanning voor maximaal plezier! Terwijl je fietst kan je een praatje 

slaan, ontspannen en genieten van de mooie omgeving. De bestuurder heeft 

het voor ’t zeggen. Hij heeft controle over het stuur, de remmen enz.. Als passa-

gier kan je dus zonder zorgen, actief of passief, genieten van de fietstocht. Voor 

een optimale veiligheid is de fiets voorzien van wegklapbare armleuningen, een 

lendengordel en aangepaste pedalen voor extra comfort! Omdat dit model drie 

wielen heeft, is de fiets bijzonder stabiel en toch voldoende wendbaar. Plezier 

gegarandeerd!  

Wil je graag eens mee ? Je mag kiezen of je mee wil trappen. Als je met je be-

zoeker wil gaan dan kan je reserveren in de agenda bij het onthaal of vraag aan 

het woon-leef team of je met hen mee kan. 
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Na een fijne samenwerking met de leerlingen van het 5de jaar haar- en schoonheidsverzor-

ging van Zonnebos in Brasschaat, kunnen de leerlingen genieten van een welverdiende zo-

mervakantie. Wij zijn de leerlingen, juf Jannick & juf Chaterine super dankbaar voor de 

goede zorgen!    

JOBSTUDENTEN KAPSALON EN MANICURE 

JOBSTUDENTEN KAPSALON SAMEN MET HUN LERARES 

EN DE UITWISSELINGSSTUDENTEN UIT DENEMARKEN 
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O rollator, mijn steun en toeverlaat, 

Heerlijke wagen, die steeds naast me staat. 

Waar ik loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt. 

Of het nu lang of kort of maar eventjes duurt. 

Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid, 

in jou heb ik vertrouwen, altijd! 

Rollator mijn onvermoeibaar apparaat! 

Jij bent mijn hulp van vroeg tot laat 

zonder jou zat ik op een stoel 

en miste ik een heleboel. 

Voor vele ben je een sta-in-de-weg 

maar voor mij ben je onmisbaar zeg! 

Ik leun, ik steun, ik zit op jou, 

jij bent degene, die ik het ’t meest vertrouw! 

Een standbeeld wil ik vragen, 

voor de uitvinger van deze wagen. 

Die in stilte werkend achter de schermen 

zich over wat moeilijker lopende wist te ontfermen. 

Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven, 

blijf me steeds een steuntje geven. 

Jij bent mijn liefste, mijn schattebout, 

en hopelijk worden we samen stokoud!! 
 

HULDE AAN MIJN ROLLATOR. 

Geïnspireerd door Rosa Adriaensen 
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Ooit zouden we fel gegroeid zijn, veel vrienden hebben, veel geld verdienen, reizen, lachen 
en spelen…. Levenslang, dat stond vast. 
We gingen alles anders doen. Onze kinderen zouden veel vrijer zijn, veel méér mogen en 
minder moeten, veel méér hun eigen keuzes maken, een makkelijker leven hebben.  
Tijdens óns leven nooit ergens oorlog in de wereld. Daar zouden wij voor zorgen. 
Prettige, begripvolle en behulpzame buren zouden we hebben. 
Onze vrienden waren bedoeld voor het leven. We spraken een jaarlijkse ontmoetingsdag 
af, beginnend op 1 mei om tien uur aan de ingang van de Zoo van Antwerpen…. 
 
Ik stond daar het eerste jaar na ons afstuderen moederziel alleen en  
meteen begreep ik dat dit het begin was van het einde van een jeugddroom. Ieder ging 
zijn eigen weg. 
We gingen uit werken, trouwden en kregen kinderen. 
Een enkele idealiste trad in een streng klooster en legde de beloften af die daarbij hoor-
den.  
Zij zorgt nu als jongere oude medezuster voor haar nog oudere collega’s. Ze zendt nu en 
dan een brief per mail aan de oud-klasgenoten, want autorijden laten haar ogen niet meer 
toe. 
Soms ontmoeten we elkaar noodgedwongen in mijn Zorgcentrum. Daar heb ik - van ons 
uitgedund groepje - eigenlijk met de minste zorgen te maken omdat ik de meeste toege-
diend krijg. Ik word voortgeduwd op vier wielen. Een autosleutel kan ik niet meer verlie-
zen. 
Mijn oud-klasgenoten moeten of willen nog alles zelf doen net als vroeger: boodschappen, 
koken, de vaat, was en strijk, opruimen of alles overlaten aan hulpvaardige handen, al of 
niet tegen betaling, soms nog met de hulp van hun partner. 
 
Wat werd precies al die voorbije jaren ánders? 
We horen niet meer zo goed. Onze ogen kregen andere lenzen. Onze handen en lippen tril-
len bij momenten. Gewrichten zijn stijf en pijnlijk en soms gezwollen. 
Ons spraakwater is flink afgenomen. We schateren minder maar glimlachen méér. We 
zitten met z’n allen onder de rimpels.  
We worden overstelpt met nieuws uit alle hoe-
ken van de wereld en heet van de naald, sinds 
de alomtegenwoordigheid van het internet… 
Wij voelen wat er zit aan te komen: we hebben 
niets in de hand. We moeten blij zijn met de 
zon, de maan en de sterren. 
Dankbaar om alles waar we van kunnen en mo-
gen genieten en glimlachen naar iedere mede-
mens die we ontmoeten. 
 
Voortaan zullen we niets meer ánders doen, 
NOOIT !…. 
Marleen Claes 
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Sint-Lodewijk bouwt nieuwe vleugel: “Niet groter maar meer 
comfort, gerichte ouderenzorg en huiselijkheid” 
 
’s-Gravenwezel -  bron Gazet van Antwerpen 

Sint-Lodewijk, het enige woonzorgcentrum op het grondgebied van Schilde, investeert ruim 
acht miljoen euro in een moderne nieuwbouwvleugel. “We breiden niet uit, maar scheppen 
meer comfort en welbehagen voor onze 120 bewoners”, aldus Roger Degrieck, voorzitter van 
de raad van bestuur. 
Jan Auman 
 

  
  
Roger Degrieck kwam samen met burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) – de gemeente stopt 
Sint-Lodewijk jaarlijks een toelage van 55.000 euro toe – poolshoogte nemen op de werf. Ar-
chitecten Fons en Stijn Mertens gaven er in het bijzijn van directeur Chris Janssens toelich-
ting bij de vordering van de werken. 
“Met deze vernieuwing komen we tegemoet aan de steeds groeiende vraag naar kwalitatieve 
zorg en een huiselijke woonomgeving voor ouderen met zorgnood. De nieuwe vleugel zal 
plaats bieden aan 34 woongelegenheden, speciaal ontworpen voor het comfort en welzijn van 
deze doelgroep. De totale capaciteit van het zorgcentrum van 120 blijft behouden”, aldus 
Chris Janssens. 
“De nieuwe vleugel zal plaats bieden aan 34 woongelegenheden, speciaal ontworpen voor 
het comfort en welzijn van deze doelgroep. De totale capaciteit van het zorgcentrum van 120 
blijft behouden” 
“Onze visie van ‘wonen en leven’ staat centraal in dit ambitieuze project”, aldus Roger De-
grieck. “We staan voor een warme en ondersteunende gemeenschap waar ouderen met een 
zorgnood zich echt thuis voelen, met aandacht voor hun individuele behoeften en wensen. De 
nieuwe zorgkamers zijn hierop voorzien. Elke kamer is uitgerust met een ruim terras, waar-
door bewoners kunnen genieten van de gezonde buitenlucht en het hen omringende groen 
van ’s-Gravenwezel. Elk detail werd zorgvuldig gepland om een veilige, toegankelijke en 
comfortabele leefomgeving te bieden.” 
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Koppelkamers 
Rijmend met genoemde visie zijn er ook twee ruime ‘koppelkamers’ opgenomen in de nieu-
we vleugel. Deze kamers bieden mantelzorgers de mogelijkheid om in Sint-Lodewijk bij 
hun partner, ouder of andere dierbare te wonen. “Dit unieke concept onderstreept onze in-
spanningen voor het behoud van familiebanden en het bieden van continue zorg in een hui-
selijke omgeving”, stelt Chris Janssens. 
De nieuwe vleugel werd ontworpen met aandacht voor de zorgverleners. “Het gebouw biedt 
een fijne werkomgeving waar medewerkers effectief en efficiënt zorg kunnen verlenen. Dit 
is gerealiseerd via een doordachte indeling en praktische werkruimten die het werkplezier 
en de efficiëntie bevorderen”, verzekert directeur Chris Janssens. 
“We hebben twee koppelkamers voor mantelzorgers, wat onze inspanningen voor het be-
houd van familiebanden onderstreept” 
Chris Janssens 
Directeur Sint-Lodewijk 

Het nieuwe gebouw is energiezuinig en maakt gebruik van zonnepanelen om de ecologische 
voetafdruk te beperken 

 
Een impressie van hoe de nieuwe vleu-
gel mooi ingeplant wordt tussen het 
groen van ’s-Gravenwezel. — © Mer-
tens Architecten 
 
 
 
Burgemeester Dirk Bauwens kwam de 
werf inspecteren. — © Robin Fasseur 
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Autofinanciering 
Het totale project kost acht miljoen euro. “Het is best bijzonder dat wij dit voor de helft he-
lemaal zelf financieren met eigen middelen”, zegt Roger Degrieck niet zonder trots. “Het 
getuigt van de vastberadenheid waarmee ons bestuur zijn missie wil volbrengen. Dankzij 
deze investering kunnen we een toekomst rooskleurig tegemoet zien. Zorg en wonen gaan 
in Sint-Lodewijk straks meer dan ooit hand in hand, in een omgeving die de waardigheid en 
het welzijn van onze ouderen respecteert en bevordert.” 
Het innovatieve ontwerp komt van architectenbureau Mertens Architecten, dat samenwerkt 
met hoofdaannemer Van Hout Pro en studiebureau Tdec. De bouw van de nieuwe vleugel 
zal in mei 2025 voltooid zijn. De officiële opening is voorzien voor juli volgend jaar.         

Aanzicht van hoe de achterzijde er zal uitzien na afwerking in mei 2025. — © Mertens Architecten 

Wachtlijst 
Sint-Lodewijk legt een wachtlijst aan voor geïnteresseerde senioren die specifiek in deze 
vleugel willen wonen. De dagprijs van deze woongelegenheden is momenteel nog niet be-
kend, aangezien het dossier nog ter goedkeuring moet worden ingediend. “We zullen hier-
over meer informatie verstrekken zodra deze beschikbaar is”, aldus Chris Janssens. 
Woonzorgcentrum Sint Lodewijk, Kerkstraat 61, 03/658.85. 22 of info@rvtsintlodewijk.be 

De bouwvakkers van Van Hout Pro zijn al flink opgeschoten aan de Kerkstraat. — © Robin Fasseur 
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25 jarig jubileum van twee bestuursleden  

Het huidig bestuur van de VZW Woonzorgcentrum Sint Lodewijk  is samengesteld als volgt. 

Karin Poelmans, notaris—Ann Rochtus, apothekeres—Claude lariviere—Harry Terrie,           
kantoorhouder Belfius op rust— Geert Deschacht, directeur op rust Woonzorgcentrum No-
thebohm—Chris Janssens, gedelegeerd bestuurder, directeur—Roger Degrieck, Voorzitter, 
bedrijfsleider op rust, rechter in ondernemingszaken 

Alle bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en de mandaten zijn volgens de statuten on-
bezoldigd. 

De twee jubilarissen,Harry 
Terrie en Ann Rochtus samen 
met ere-voorzitter Mr. Claude 

Larivière. 
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PENSIOEN NICOLE RUMERS  

Zij werkt als verpleegkundige 

op Elisabeth 2 en 3 
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PENSIOEN MONIQUE 

BOGAERTS 

Zij zorgt ervoor dat   

alles altijd netjes is op 

afdeling Lodewijk 

PENSIOEN        

CARINE DIERCKX 

Zij werkt als  

zorgkundige  op 

Elisabeth 0 en 1 
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Cultuurproject 2024 

 

Een drankje op het terras bij de nabespreking na een geleid  bezoek 

aan de tentoonstelling van Hendrik Poppe 

We zijn bijna aan het einde van de  tentoonstelling   van Hendrik Poppe. 

Weet je alles heeft zijn tijd. 

Tijd is alles ,tijd is niks. 

Tijd staat niet stil  

Waar is de tijd, ,de tentoonstelling? 

Dankjewel voor de mooie tijd , Katelijne 

  Eveline 
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Het is weeral tijd voor de volgende tentoonstelling   DROOM van Felix van Ostade  

Felix is geboren te Borgerhout op 12 november 1929. 

Hij is gehuwd op 22 augustus 1953   met Moni  Bulterys   die   geboren is   te Temse op 24 
mei 1933. 

Samen kregen ze 1   dochter, 2 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. 

 

Fekix was zaakvoerder van BULVANO, kantoor-  en schoolmeubelen van 1960 tot 1990. 

Moni werkte daar samen met hem. 

Daarna volgde hij een schilders cursus in de Orangerie  te Schilde gedurende vele jaren. 

Hij tekende al van in zijn jeugd en het was altijd al zijn droom om te schilderen. 

 

Felix en Moni wonen sinds 13 oktober 2023 in de serviceflats en voelen zich daar heel ge-
lukkig. 

                                                                                                                                 Felix 
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VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS 

LOGISTIEK 
Wij zoeken helpende handen voor de begeleiding van bewoners hier in huis. 

Wat? 

Bewoners op hun kamer of afdeling 

ophalen, de bewoners (met rolwa-

gen of rollator) begeleiden naar de 

kiné ruimte en nadien terugbrengen 

naar de afdeling/kamer. 

 Wanneer? 

1 of meerdere werkdagen van 9u30 

tot 11u30. ( afwijkende uren be-

spreekbaar). 

 
 

 

Wat? 

• Bewoners bedienen aan toog en tafel., bezoekers aan de toog. 

• Opruimen en aanvullen van de dranken. 

• De kassa bijhouden en verwerken (bij voorkeur op computer) 

• Electronisch betalen mogelijk (via GSM) 

Op zondag is de cafetaria open van 14u tot 16u 30. Voorzie een half uur voor en 

na om alles klaar en weg te zetten. 

Individueel  of  met z’n tweeën werken. 

MEDEWERKER CAFETARIA OP ZONDAG 
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Wij zoeken helpende handen voor de begeleiding van bewoners hier in huis. 

Wat? 

Bewoners op hun kamer of afdeling ophalen. Sommige bewoners zijn meer of min-

der mobiel, mogelijk met rolwagen of rollator. 

Met de bewoner een bezoekje brengen aan de cafetaria en/of  een wandeling      
maken in de tuin. 

Wanneer?  Af te spreken.  Cafetaria is 

dagelijks geopende  van 14 u tot 16 u30. 

 

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING BEWONER 

Contactpersonen: voor de 3          

vacatures: 

Peggy en Sid te bereiken via                             

emailadres                                                      

vrijwilliger@rvtsintlodewijk.be                  

of  telefonisch op 03/658.85.22 
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DIOCESANE BEDEVAART VAN ANTWERPEN NAAR LOURDES 

Het was wel heel vroeg uit de veren 

die zondag 14 Juli om 04.00u. De auto-

bus die ons naar Tourcoign aan de 

Frans/Belgische grens moest brengen 

vertrok al om 05.00u aan het rondpunt 

van Wommelgem. Eindelijk : het is nu 

zover. We hebben er lang naar uitgeke-

ken. Vrienden en kennissen hebben in-

tussen centen meegegeven voor een 

kaarsje aan de Grot of vroegen iets van 

daar mee te brengen. Als deel van mijn 

vreugde daar te mogen zijn, bracht ik 

alvast ‘water van de bron’ mee naar 

huis voor ieder die ervan wenst . JA, de 

sfeer is daar HEMELS vooral aan de 

Grot in ’t zicht van de MADONNA! Het 

gevoel daar te mogen verwijlen, in stil-

le verbondenheid met onze Heilige 

Moeder Maria is  uniek, en beklijft een 

leven lang, in de hoop 

nog eens (voor de zo-

veelste keer) weer te 

kunnen/mogen keren, 

volgend jaar misschien.  

En in de rand van wat 

gebeurt op het Heilig-

dom zelf, maken de 

liefde en de empathi-

sche zorgen van de hel-

pende vrijwilligers het 

ganse verblijf onwaar-

schijnlijk heerlijk. Die 

vrijwilligers van de zie-

kendienst hadden be-
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slist oude termen, als zieken en gehandicapten, te laten voor wat het is en de zorgbehoe-

venden, die in de “acceuil” verblijven, voortaan ‘gasten’ te noemen. En JA we kunnen ge-

tuigen : wij waren letterlijk te gast bij hen en zij waren een week lang onze gastheer en 

gastvrouw die steeds en overal klaar stonden voor hulp en bijstand nog voor we er om 

dienden te vragen. 

Elke dag hadden we vieringen en plechtige momenten waaraan we – niet moesten maar – 

konden deelnemen, aan de Grot of in de ondergrondse kerk Pius X, bij de Bron in de grot, 

of bij de Lichtkapellen om een kaars te branden. In de late namiddag namen we eenmaal 

deel aan de Sacramentsprocessie en in de avondstonde aan de Lichtprocessie. Zo zijn we 

als pelgrim onderweg met onze Heilige Moeder Maria en God zelf, in verbinding met alle 

andere bedevaarders  die van over de hele wereld gekomen zijn. De Voorganger bij al die 

vieringen was meestal onze Bisschop Johan Bonny, die ons iedere keer met zijn woorden 

wist te boeien en te inspireren. Op zoek naar zingeving in het leven heten we mekaar wel-

kom en geven we ruimte aan mekaar in ontmoeting, zorg en bezorgdheid. Wie Lourdes 

eens beleefde kan en wil er niet meer van los komen. Dat verblijf van enkele dagen op dat 

Heiligdom blijft je beklijven, een leven lang. Tot volgend jaar wellicht.    

Bruno  2024                                            
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PUZZELEN MET DE WOORDZOEKER 

Er zijn vele kruiswoordraadsels, soms wat te moeilijke of net te 

makkelijk, soms met rare woorden waar je een woordenboek voor 

nodig hebt. Daarom kiezen wij voor de woordzoeker. Iedereen kan 

het, soms duurt het wel wat langer voor je een woord vindt, maar 

je mag altijd hulp vragen. 

Van links naar rechts, van boven naar onder of omgekeerd, van 

achter naar voren of schuin, ergens staat het woord. Doorstrepen 

en t volgende zoeken, en zo geraakt heel de puzzel doorstreept.  
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LIJNTEKENING: Neem een potlood of bic en verbind de punten. Start bij 1 en 

volg de cijfers tot je bij 100 komt en er zo een tekening ontstaat  
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           Kamer 
17/05  Van Oosterwijck Lisette     52 
21/05 Van Camp Mariette      6 
24/05 Seels Maria       102 
29/05 Goethals Mathilda    17 
11/06 Evers Edilbert      83 
  Van Uffelen Reinhilde    79 
  Gevers Joannes      21 
  Van Bavel Fransiscus     27 
27/06 Eliaerts Alfons      64  
28/06 Van Winckel Vera     58 
09/07 Le Capitaine André     48 
11/07 Wagemans Florina     35 
31/07 Goossens Lisette      102 
01/08 Reggers Yvonne      40 
12/08 Tack Mariette      46 
26/08 Slabbinck Paul      41 
27/08 Blomme Hilda      21 
28/08 Swerts Eugenie      34 
  

 



 63 

SAMEN LEZEN 

Optreden van het zangkoor “ De Genieters” 

Mr Arteel bedankt de koorleden voor de fijne namiddag! Mr Arteel heeft zelf een muzikale 

achtergrond dus hij kan een goed streepje muziek erg appreciëren. 

Recent zijn we in huis van start gegaan met een nieuw project vanuit het lezerscollectief. 
Elke vrijdag om 14u komt er op Lodewijk 2 een groepje bewoners samen voor het “Samen 
Lezen project”. Vrijwilligers Betty en Frie lezen teksten en gedichten voor waarna er tijd is 
om hierover te babbelen, herinneringen op te halen enzovoort. Zou je graag eens een keer-
tje meevolgen? Dan mag je dit doorgeven aan Jolien ( woonleefbegeleider) of aan de     
zorgcoördinator van de afdeling. 
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          Leeftijd 

06/09  GERARD BEYERS    87 

14/09  LIEVE ROMBOUTS    96   

16/09  GHISLAINE VAN PARIJS   95 

22/09  MARIA ASMAN    100 

   HILDA DELVAUX    97 

28/09  LIANA VAN DE PEER   86 

 

 

04/10  CLARA SOENEN    88 

   ANNY SPRUYT     69 

07/10  LISA VAN DEN KIEBOOM  94 

10/10  ZITA SEVERS     80 

17/10  HEDWIG BOGAERT    95 
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18/10  MATHILDA GOETHALS   92 

20/10  MARIA GROENEN    93 

21/10  PAULA ADRIAENSEN   90 

   DINA FABRI     97 

28/10   MIEKE WILLEMS    93 

   MIMI VAN DE MIEROP   100 

 

12/11  GREET MAGNUS    85 

13/11  ELS MOSTMANS    91 

16/11  JAN WILS      89 

1711  HILDA VAN PELT    96 

22/11   JEANNE LOQUET    99 

   EMIEL ADRIAENSEN   93 

26/11  MART MEYKENS    89 

29/11  LIEVEN WOLFS     93 

29/11  JEANNOT VAN NIJNATTEN  94 

 

 

 



 66 

26/05  BRAECKMANS EDWARD  

   GIBIS HILDA 

30/05  VANWINKEL CHRISTIANE 

02/06  VAN MECHELEN GODELIEVE 

12/06  LAZOEN MARCELLINE 

   VAN THILLO PETRONELA 

26/06  LEEMANS LUCIENNE 

09/07  VAN GOOL JOSEPHINE 

17/07  VAN DAMME CHRISTIANE 

18/07  DIERCKX LOUISETTE 

 

 

28/07  VAN HOOF GOSEPHA 

05/08  GEVERS JOANNES  

20/08  VAN IMPE THEO 
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Waar velen rust vonden in volle natuur bij onze 

Moeder Maria 



 68 

      Optiek Anke Fierens 

Kerkstraat 28 -2970 ‘ s-Gravenwezel of maak een afspraak en wij komen bij u langs.              

di-vr 10.00-18.00  za 10.00-17.00 

03/658.26.96 of 0473/37.04.49                                         www.ankefierens.be 

Anke.fierens28@gmail.com                                           

Feest mee met ons.  

Ontdek onze mooie collecties en talloze acties. 

 

40 JAAR          FEESTJAAR 

 


